Zangers gevraagd voor de lichtlezing ‘De Wijsheid van getallen’

Een muzikale lezing over de getallensymboliek in de buitenmuren van de Bonifatiuskerk te Vries

Wat: 21 spirituele liederen en heel veel informatie

Wanneer: 5 repetities van 19.00 — 21.15 uur op woensdagavond:
13, 20 en 27 september en 4 en 11 oktober
generale repetitie: zaterdag 14 oktober van 9.30 — 12.00 uur
uitvoering: zaterdag 14 oktober van 13.30 — 17.00 uur

Wie: voor iedereen die van zingen houdt (zangervaring niet vereist)
Waar: Ontmoetingshuis, Oude Rijksweg 2 in Vries
Kosten: Bij deelname vanaf vijftien personen (minimum):

Eerste repetitie: € 25,00
Alle repetities en uitvoering: € 50,00

Onze wereld kan wel wat licht en bewustzijn gebruiken!

Lichtdenker organiseert daarom een muzikale lezing en is op zoek naar zangers voor het bijbehorende projectkoor.
Gedurende vijf repetities in september en oktober studeert het koor op woensdagavond van 19.00 —21.15 uur in
Vries 21 nieuwe liederen in. Het gaat om spirituele, Nederlandstalige liederen die speciaal geschreven zijn rondom
thema’s die samenhangen met de getallensymboliek aan de buitenkant van de Bonifatiuskerk in Vries.

Elke repetitie is een deel van de muzikale lichtlezing ‘De wijsheid van getallen’: het koor zal naast het aanleren van
liederen elke woensdagavond ook informatie krijgen over de getallenleer en zienswijze van Pythagoras, Mithras en
de zonnegod-religie, wat de tarotkaarten met onze levenscyclus te maken hebben en het idee dat wij als mensen de
universele wijsheid in ons dragen.

Aan het eind van de laatste repetitie kent het koor de 21 liederen die de kern vormen van de lichtlezing en alle
gedetailleerde informatie van de lezing ‘De wijsheid van getallen’.

Op zaterdag 14 oktober, na de generale repetitie, zal van 13.30 — 17.00 uur de uitvoering plaatsvinden: tijdens deze
muzikale ontmoeting over de getallensymboliek van de kerk in Vries zingt het koor alle 21 liederen en krijgt het
publiek een verkorte versie te horen van de Lichtlezing ‘De wijsheid van getallen’.

Het ontstaan van de lichtlezing ‘De wijsheid van getallen’:

In de Tweede Wereldoorlog was (op bevel van de Duitse bezetter) de toenmalige Vriezer predikant ds. W.Tj.
Klumper enige tijd niet gemachtigd, zijn werk te doen.

Omdat het kerkgebouw in Vries aan restauratie toe was, liep dominee Klumper regelmatig om de kerk heen om te
inspecteren wat de staat was van de kerkmuren. Tot zijn grote verbazing ontdekte dominee Klumper
getallensymboliek op de buitenmuren van de kerk. Hij deed onderzoek naar de herkomst van die symboliek en
schreef er een aantal artikelen over. Hoewel zijn werk door velen niet serieus genomen werd, zijn de conclusies van
zijn onderzoekingen groots, en meer dan de moeite waard om een lichtlezing over te houden.

De mens, zo schrijft dominee Klumper, is groot, is licht, is wijsheid. De mens draagt alle universele wijsheid in zich!

De artikelen die dominee Klumper schreef, vormen de basis van deze lezing. Tijdens de lezing wordt daarom het één
en ander verteld over de getallenleer van Pythagoras en over de zonnegod Mithras.

Ook zal worden ingegaan op de theorie achter tarotkaarten en op de vraag wat deze kaarten met onze levenscyclus
te maken hebben. Lichtdenker schreef speciaal voor deze lezing 21 liederen. In deze liederen wordt het leven, het
licht en de liefde bezongen en is er aandacht voor de gedachtewereld van de getallensymboliek.

Lijkt het je leuk?
Heb je zin om mee te zingen in het projectkoor van deze lichtlezing en wil je meer horen over de getallensymboliek
aan de buitenkant van de Bonifatiuskerk in Vries? We verwelkomen je graag! Opgave: info@lichtdenker.nl

Hartelijke groet,
Wim Opgelder en len-ke Vos
www.lichtdenker.nl
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